
---------- Oorspronkelijk bericht ---------- 
Van: "A.ter Veer" <arjo.terveer@kpnplanet.nl> 
Aan: secretaris@pgpurmerend.nl 
Datum: 6 november 2013 om 19:12 
Onderwerp: ideeën/suggesties n.a.v. de gemeenteavond 

Beste Dineke, 
  
N.a.v. de gemeenteavond hebben wij wat inspiratie gevonden om beide gemeentes een goed "thuis" 
te geven: 
  
- aanpassing van de kerkzaal zodat deze wat intiemer/fraaier wordt d.m.v. 
 *plafond verlagen: met zwevend plafond of doeken 
 * meer kleuren: verven in lichte kleuren van een deel van steen en hout 
 *de zaal kleiner maken d.m.v.  één of meerdere schuifwanden 
 *andere opstelling van de stoelen bv. gericht naar de glas in lood ramen 
 *liturgisch centrum uit de Doortocht integreren 
 *drieluik uit de Doortocht 
 - andere naam van het kerkgebouw: suggestie "de Jordaan" ( gebouw ligt in  de rivierenbuurt) 
 - in stand houden van het nieuwe vieren 
 - enkele diensten ook via de liturgie van de MOG: moderne liederen 
 - gespreksavonden waarop mensen hun ideeën t.a.v. het thema inrichting/verbouwing zaal, inhoud 
diensten kunnen inbrengen. Kleine werkgroep waarin mensen komen met kennis van zaken 
(techneuten, bouwers, werkgroep vieren) die deze avonden belegt. 
 - in het welkom aangeven dat het een open, levende gemeenschap is waarbij je na afloop van de 
dienst in gesprek kunt gaan en vragen en opmerkingen kwijt kunt om zo samen één gemeente te zijn. 
  
Hoop dat de kerkenraad hiermee verder kan. 
  
vriendelijke groeten, 
Arnold  en Joke ter Veer 

 

 


