
Als de paarskaars brandt .....  
 
Inleiding 
 
Iedereen kent het… midden in een drukke stad of tijdens een vakantie in buitenland loop 
je even een kerk binnen en zodra je door de deur bent, voel je dat er een andere sfeer 
hangt. Het is er stil, het ruikt er soms anders… en als vanzelf ga je zelf ook fluisteren of 
word je stil. Misschien brand je zonder iets te zeggen een kaarsje. Kerkgebouwen  verte-
genwoordigen iets van een ‘andere wereld’. De wereld van aandacht en stilte, concentra-
tie en gebed, devotie en zelfs van de aanwezigheid van het heilige en van God. In deze 
‘andere wereld’ komen mensen samen om iets te vinden van inspiratie en bemoediging, 
om het leven te vieren en God te ontmoeten. Die twee werelden (de stad en de kerk) ho-
ren bij elkaar, het is als in- en uitademen! 
 
In een serie korte artikelen wil de Werkgroep Vieren een verkenning doen in de ‘andere 
wereld’ van onze vieringen. En omdat riten en symbolen de aanwezigheid verklikken van 
de onzichtbare God, koos de werkgroep voor de titel ‘Als de paaskaars brandt’. We kozen 
voor de vorm van ‘vragen van mensen’ met een kort antwoord. 
 
 
Deel 1. De dienst van de voorbereiding  (door Aty van Noort) 
 
Waarom brandt de paaskaars al voordat de viering begint? 
De paaskaars als symbool van ‘het licht van Christus’ brandt iedere zondag al voordat wij 
de kerk binnenkomen, als teken dat wij allemaal welkom zijn bij God en dat Christus de 
Gastheer is. Die brandende paaskaars symboliseert dat wij een andere ruimte ingaan. 
Een ruimte van stilte, concentratie en toewijding… een ruimte waar ‘de hemel’ of ‘het hei-
lige’ nabij is en wij open worden om God zelf te ontmoeten. In deze ruimte verwijst de  
brandende paaskaars naar de bron van goddelijk LICHT, daarom worden alle andere 
kaarsen (op de tafel, bij doop en belijdenis, bij ‘de zegen over een relatie’ etc.) ontstoken 
aan de paaskaars. Dat de kaars al brandt voordat wij binnenkomen, herinnert ons eraan 
dat aan ons leven iets voorafgaat, namelijk het ‘God spreekt: Er zij Licht! en Er is Licht!’ 
en dat dit Licht eeuwig is, ‘vuur, dat nooit meer dooft!’ 
 
Waarom luiden de klokken eigenlijk? En wanneer? 
Van oudsher zijn de kerkklokken een belangrijk communicatiemiddel: in de tijd dat nog 
niet iedereen een horloge had, was het hun taak om de mensen (die soms nog op het 
land werkten) op tijd naar de kerk te roepen voor de mis, voor doopdiensten, rouw en 
trouw of de vesper. Aan de manier van luiden kon je toen horen wat er aan de hand was: 
geboorte of overlijden, een huwelijk of brand. Op veel klokken staat een opschrift, bij-
voorbeeld: ‘Ik loof God, ik roep de levenden, ik beween de gestorvenen, ik verdrijf de 
boze geesten’. Het laatste woord uit dit opschrift geeft de oudste functie aan: geestenbe-
zwering! En dat is niet vreemd: het geweldige geluid uit de hoogte kan iets van de wer-
kelijkheid van God oproepen, die groter is dan je zelf. De klok van de Taborkerk heeft 
een redelijk bescheiden geluid, hetgeen ook past in onze multiculturele samenleving en 
bedoelt op zondagmorgen te zeggen: ‘ik roep de levenden!’ De klok luidt ook als het 
‘Onze Vader’ gebeden wordt, oorspronkelijk (of nog steeds?) zodat mensen die niet in 
het kerkgebouw zijn, toch in verbondenheid mee kunnen bidden, als zij dat willen. 
 
Wat is een antependium? 
‘Antependium’ betekent letterlijk ‘voorhangend’ (kleed). Bij ons is dat het kleed dat over 
de tafel ligt en dat regelmatig een andere kleur heeft. Dat zo’n kleed er hangt, heeft te 
maken met zoiets als ‘zorgvuldigheid’. Deze zorgvuldigheid komt tot uiting in de eerbied 
waarmee alles wordt gedaan, maar ook in de zichtbare aspecten en het visuele karakter 
van het ‘heilig spel’ dat liturgie wil zijn. Niet een ‘spelletje’, maar wel speels! Door de 
eeuwen heen waren er rijk versierde altaarkleden, wij gebruiken een eenvoudig antepen-
dium, gecombineerd met de stola van de voorganger. Zowel antependium als stola zijn in 
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de kleur van het kerkelijk jaar, waarmee hun symbolische betekenis nauw verbonden is. 
Want het gaat niet om vrijblijvende versiering van de kerk, zoals er eigenlijk niets in de 
liturgie ‘zomaar’ is.  
 
Antependia functioneren alleen als de vieringen hun toonzetting en inhoud ontlenen aan 
lezingen, liederen en gebeden, bepaald door de gang van het kerkelijk jaar. Deze gang 
door het kerkelijk jaar schenkt ons het ritme om ‘van feest naar feest’ te leven en ons 
bewust te zijn van ‘nu Advent’ of ‘nu Pasen’. Wij leven op de adem van het jaar. De kleu-
ren van de antependia zijn vrijwel gelijk in de gehele wereldkerk. Waar precies de bete-
kenis van de taal der kleuren vandaan komt, is niet eenvoudig te achterhalen, maar de 
algemeen aanvaarde kerkelijke betekenis is:  

• wit, de enige bijbelse kleur, duidt op licht, feest, reinheid; 
• rood verwijst naar vuur en passie (Heilige Geest), naar bloed (martelaren) en 

naar de kerk; 
• paars: kleur van ingetogenheid, concentratie, inkeer en boete en soms rouw; 
• roze is een mengkleur van paars en wit: in de paarse tijd breekt het feest even 

door; 
• zwart: kleur van diepste verdriet, alle licht ontbreekt (wordt soms op Goede 

Vrijdag gebruikt); 
• groen: hoop, groei, toekomst. 

 
Waarom staan er bloemen op tafel? 
Bloemen horen bij het feest van de liturgie, die ons even een moment wil uittillen boven 
het gewone. In de bijbel is de bloem bij uitstek het symbool van vergankelijkheid: zij 
bloeit, verwelkt, valt af en vergaat. Jezus wijst ons op de veldbloemen, hoe zij groeien en 
in al hun kortstondigheid door God bekleed zijn met een pracht die groter is dan van ko-
ning Salomo. Mensen zijn als bloemen: het leven is maar kort, maar dat is geen reden 
om niet te groeien en te bloeien in Gods hof. De bloemen verwijzen zo naar de schepping 
in haar kwetsbare schoonheid en doen mee in de lof aan de Schepper. 
 
Wel of geen toga? Zwart of wit? 
Iedereen kent nog wel de dominee met de zwarte toga en de witte bef. Tijdens de refor-
matie werden met de beelden ook de rijke liturgische gewaden van de priesters afge-
schaft in de reformatorische kerken. Het ging om ‘het Woord’ alleen. Toch miste men al 
vrij snel ‘iets van een gewaad’ om de rol van de voorganger aan te duiden. Uit verlegen-
heid hoe dit op te lossen, greep men in de kerk naar de toga van de universiteit en uit de 
rechtszaal: zwart met de witte ‘tafelen der wet’. Dus: het kleed van de geleerde of de 
rechter. Persoonlijk gingen mijn ogen voor de betekenis van deze zwarte toga open tij-
dens een kerkdienst die ik meemaakte in de gevangenis en waar een gedetineerde tegen 
de zwart-getoogde dominee riep: ‘jij komt ons de genade van God verkondigen in de 
toga van de rechter?’ Nee, dan liever wit! Waarmee aan de voorganger in het ‘heilig spel’ 
de rol wordt toevertrouwd een heenwijzing te zijn naar de genade van God en het Licht 
van de opstanding. Iedere zondag is toch een beetje opstandingsdag. 
 
 
Deel 2. De dienst van de voorbereiding II  (door Willy Metzger) 
 
Hoe beginnen we de zondagse viering?  
Het begin van de dienst markeert voorzichtig en toch duidelijk de overgang van het leven 
van alledag naar het feestelijke zingen en luisteren van de zondagse viering. In de regel 
beginnen wij een viering met de bemoediging en het drempelgebed, voorafgegaan door 
orgelspel, een woord van welkom en een moment van stilte. Een oud element dat vaak 
aan de bemoediging en het drempelgebed voorafging, was de groet van de voorganger: 
‘De Eeuwige zij met u’, waarop de gemeente antwoordt met: ‘en met uw Geest’. Deze 
groet is in onze diensten logischerwijs op de plek geplaatst waar de predikant in de 
dienst de rol van voorganger krijgt. Een ander oud element is de toewijding: ‘In de naam 
van de vader en de zoon en de heilige Geest’. Dit heeft in de huidige lutherse liturgie een 
vaste, maar niet onomstreden plek. 
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Bemoediging en drempelgebed 
Het zijn twee dingen, die vaak bijna naadloos in elkaar overgaan. Hier maak ik voor de 
duidelijkheid onderscheid tussen deze twee. De bemoediging is een psalmvers: ‘Onze 
hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft’ (Psalm 124,8). 
Daarmee maakt de gemeente van meet af aan duidelijk in wiens naam ze bij elkaar 
komt. Op de bemoediging volgt bij ons in de regel het drempelgebed, dat ook ‘gebed van 
toenadering’ genoemd wordt. Dit gebed gaat terug op het oude confiteor of 
schuldbelijdenis. Maar het gaat hier met name om het verlangen naar de ontmoeting met 
God en om overgave aan hem en daarna ook, maar dan ook voorzichtig geformuleerd, 
dat aan de orde komen wat ons van een ontmoeting afhoudt en ons daarbij in de weg 
staat. Het is een zoeken naar woorden die helpen om de drempel over te steken en niet 
een opwerpen van barrières. En hoe zit het nu met het oude element van ‘In de naam 
van de vader en de zoon en de Heilige Geest’? In de katholieke traditie vormen deze 
woorden een zwaar begin: het sacramentele karakter van de mis wordt ermee aan de 
orde gesteld en afgebakend. De lutherse traditie kent evenals de andere protestantse 
stromingen alleen twee sacramenten, doop en avondmaal en niet het sacrament van de 
mis. Het ‘zware’ gebruik is in deze traditie niet bekend. Als deze formule misverstanden 
oproept in plaats van dat deze de bemoediging inleidt en voorbereidt, schiet ze haar doel 
voorbij. 
 
Waarom aan het begin een psalm? 
Protestants Nederland heeft iets met psalmen en in sommige delen van onze brede 
Protestantse Kerk worden alleen maar psalmen gezongen en dan nog wel op hele noten 
en alleen volgens een bepaalde vertaling. Om aan het begin van een dienst een psalm te 
zingen gaat verder terug dan de reformatie. In bepaalde pontificale diensten werd aan 
het begin de zogenaamde introïtus- of intochtspsalm gezongen tijdens de optocht van de 
paus van de sacristie naar de altaartafel. Het zingen van de introïtus ontwikkelde zich 
vooral tot een toezingen. Gelukkig hoeven de protestantse ambtsdragers niet de rol van 
de paus over te nemen en is het volgens mij niet passend om als het ware de 
ambtsdragers de psalm toe te toezingen als deze binnen komen. De traditie om te staan 
bij de openingspsalm kan ook naar deze functie van toezingen verwijzen. Of staan bij het 
zingen van de psalm een goede functie in de dienst heeft, is maar de vraag. Werkelijk als 
hele gemeente samen zingend binnenkomen zou de mooiste manier zijn. Staan, dat 
meer op de gemeente zelf betrokken is, zou kunnen als de gemeente al bij de bemoe-
diging en het drempelgebed gaat staan. Als je iets toe zou mogen zingen, dan zou dat 
kunnen gebeuren als aan het begin van de dienst de bijbel wordt binnen gedragen, aldus 
Wim van der Zee, het Woord van de levende in ons midden. De openingspsalm bepaalt 
mede de kleur van de zondag in het spectrum van het kerkelijk jaar, vooral rondom de 
grote feesten Pasen, Pinksteren en Kerst. Verschillende zondagen hebben via de antifoon 
die bij de openingspsalm hoort hun namen gekregen. Zo heet de eerste zondag in de 40-
dagentijd Invocabit, ‘hij roept Mij aan’, naar de eerste woorden van de antifoon bij psalm 
91, die de openingspsalm is voor deze zondag.  
 
 
Deel 3. Drempelgebed en de eerste psalm (door Wouter Dreschler) 
 
Orgelspel of bijpraten? 
Over de plaats van het orgelspel voor de viering wordt verschillend gedacht. De kerk 
vormt een gemeenschap van gelovigen en men is blij elkaar weer te zien en vooral ook 
te ontmoeten. Even bijpraten? De viering is immers nog niet begonnen? Of gebruiken wij 
de tijd voor de viering als de ‘opstap’, een moment van inkeer: ‘wie zijn wij wel dat wij 
dit doen?’. Het lijkt soms bijna de vraag of het orgelspel de stilte verstoort of het 
onderling bijpraten het orgelspel. En natuurlijk ligt daar een spanningsveld, want het 
orgelspel is bepaald niet bedoeld als verstrooiende achtergrondmuziek, zoals overal 
buiten de kerk. Wij zijn op weg naar een andere wereld en het orgelspel heeft hierbij een 
liturgische functie. Wij zijn op weg naar de wereld van stilte, toewijding en aandacht. Als 
de laatste klanken van de kerkklokken versterven kunnen kerkgangers zich instellen op 

WGV – PGP Purmerend 4 Als de paaskaars brandt ..... 

de komende viering  door te luisteren naar een kort stuk orgelspel. Velen hebben 
behoefte aan zo’n ‘opstap’.  
 
Optocht van ambtsdragers  
Als bij het begin van de viering de ‘optocht’ binnenkomt is het woord optocht niet spot-
tend bedoeld. Het gaat –met een dure naam- om een ‘introïtus’: een zingend opgaan 
naar de plaats die herinnert aan het nieuwe Jeruzalem, een optocht zoals die in veel 
psalmen wordt beschreven (zie bijv. Ps. 122 of Ps. 43). Een optocht waarmee de 
schriften worden binnengebracht in het midden van de gemeente (eigenlijk jammer dat 
de bijbel al op zijn plaats ligt). En ook een optocht die verwant is aan het binnenbrengen 
van het licht in de paasnacht. Dat komt tot uitdrukking in het aansteken van de kaarsen 
op tafel aan de paaskaars. De introïtus drukt beweging uit in de richting van de plaats 
waar de gedachtenis zich concentreert. Eigenlijk zouden wij met z’n allen zingend binnen 
moeten komen onder het zingen van de intochtpsalm (bij voorkeur ook inderdaad een 
psalm!). In onze diensten gaan de voorganger en de ambtsdragers ons daarin voor: niet 
als hoofdrolspelers, maar als dienstpersoneel. Om te vermijden dat het zingen van de 
intochtlied gaat lijken op toezingen van de ambtsdragers, wordt het intochtlied meestal 
gezongen na het aansteken van de kaarsen. 
 
Waarom staan er 2 kaarsen op tafel? 
In vele gemeenten (en ook bij ons) staan er 2 kaarsen op de avondmaalstafel. Toch is op 
niet veel plaatsen te vinden welke betekenis hieraan moet worden toegekend: ‘kerk en 
wereld’, ‘jij en ik’, ‘thora en evangelie’? Of is het zelf in te vullen en wil dit symbool niet 
veel meer zeggen dan dat het licht van de paaskaars zich in tweeën deelt om te worden 
verspreid? 
 
Waarom begint de ouderling? 
Het feit dat het eerste deel van de dienst wordt geleid door de ouderling, heeft als ach-
tergrond dat de kerkdienst plaats vindt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 
Die verantwoordelijkheid wordt met een handdruk aan het begin van de dienst door-
gegeven en na afloop van de dienst weer met een handdruk in ontvangst genomen. De 
handdruk is niet bedoeld als groet, hij drukt vertrouwen in de voorganger uit. 
 
Waarom een moment van stilte? 
Omdat er tijdens de voorbereiding vaak nog enig geloop en geroezemoes is, is een mo-
ment van werkelijke stilte belangrijk als markering van de drempel die wij overgaan. Paul 
Oskamp zegt: ‘Stilte is ruimte in de tijd’. Treffender kun je het nauwelijks uitdrukken. 
Dat gebeurt echter alleen als je de stilte niet kunstmatig aanbrengt, maar als die vàlt. En 
gelukkig is dat vlak voordat de dienst begint het geval: een intens moment, geladen met 
verwachting. Een natuurlijke rust, waar wij ook in de loop van de dienst soms naar 
kunnen verlangen.  
 
In dit stuk zijn verschillende gedachten ontleend aan twee boekjes van J.P. Boender-
maker (“Drie maal drie is negen” en “De eerste dag vieren”), aan een boekje van P. 
Oskamp (“De kerkdienst bij stukjes en beetjes”) en aan het handboek “De weg van de 
liturgie”. 
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Deel 4. Kyrie en Gloria (door Kirsten Gramlich) 
 
 
Wat zingen wij op zondag? 
De liturgie van onze eredienst is opgebouwd aan de hand van twee groepen van ge-
zangen: de gezangen van het ordinarium en de gezangen van het proprium. Bij het or-
dinarium horen alle gezangen, die een vaste tekst hebben, die zondag na zondag het-
zelfde blijft. Tot deze groep behoren het Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en 
Agnus Dei. De gezangen van de andere groep, het proprium, benadrukken het thema 
van de zondag en worden ten dele ook bepaald door de tijd van het kerkelijk jaar. De 
teksten van deze gezangen wisselen dus, als het goed is, zondag voor zondag. Bij deze 
groep horen de eerste psalm, de gezangen bij de lezingen en na de overdenking, het 
tafellied en het slotlied. 
 
Wat betekent ‘Kyrie eleison’? 
De roep Kyrie eleison is niet van christelijke oorsprong. Hij is bekend uit de keizer- en 
zonnecultus. De taal is Grieks, de oude christelijke liturgische taal en het betekent in het 
Nederlands ‘Heer, ontferm U’ of ‘Heer, wees mij genadig’. Van oudsher is het Kyrie 
hulpgeroep en lofzang tegelijk. De nood van elke individuele mens, de nood van de 
gemeente, van de wereld en van de hele schepping brengen wij voor God en huldigen 
zijn naam, want wij geloven dat God aandachtig aanwezig is. 
 

Oorspronkelijk was de roep Kyrie eleison een acclamatie van 
de litanie, een gebedsvorm waarbij een reeks korte gebeden 
steeds wordt beantwoord met Kyrie eleison. Sinds de 5e 
eeuw is de litanie in de westerse christelijke kerk bekend, op 
het Concilie van Vaison werd deze voor alle missen, vespers 
en metten voorgeschreven. Haar plaats is aan het begin van 
de dienst. Door Gregorius de Grote (6e eeuw) werd de reeks 
van gebeden ingekort tot negen aanroepingen. Bovendien 
werd het Christe eleison toegevoegd. In de praktijk werden 

de eerste drie aanroepingen met Kyrie eleison beantwoord, de volgende drie met Christe 
eleison en de laatste drie weer met Kyrie eleison. Uiteindelijk valt de hele litanie weg en 
het blijft alleen de driedelige roep Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison over. 

 
 
 
 
 
 
 
De zogenaamde ‘zitterkes’ of misericorden 
van de koorbanken in de Pieterskerk te Leu-
ven. Een beetje barmhartigheid voor de 
deelnemende monniken aan het soms lange 
getijdengebed. 
 

Waarom ‘Gloria in excelsis Deo’? 
Anders dan het Kyrie is het Gloria wel van christelijke oorsprong. Al in de 4e eeuw zijn 
teksten, dan nog in verschillende versies, in de Byzantijnse traditie te vinden. In de La-
tijnse mis komt het Gloria in de 6e eeuw voor, als eerste in de kerstnachtmis, want het 
begin van het Gloria ‘Ere zij God in den hoge’ is het loflied van de engelen (Lucas 2:14). 
Hemel en aarde verbinden zich hierin tot één gemeenschap, die een lofprijzing voor God 
de Schepper zingt, vervolgens overgaat in een eerbewijs voor Christus. Het einde bezingt 
de drie-eenheid van God de Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 
Uitbundige huldigingen voor God vinden wij op meerdere plaatsen in de bijbel, bijvoor-
beeld in de psalmen (zie psalm 146 t/m 150) of de Cantica uit het Nieuwe Testament: 
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het Magnificat, de lofzang van Maria (Lucas 1:46-55); het Nunc Dimitis, de lofzang van 
Simeon (Lucas 2:29-32) en het Benedictus, de lofzang van Zacharias (Lucas 1:68-79). 
De behoefte van mensen om Gods naam zingend te prijzen blijkt van alle tijden te zijn. 
 
Waarom Kyrie en Gloria in één adem? 
Het Gloria is niet bedoeld als radicale omslag van stemming na het Kyrie, geen sprong 
van somberheid naar vrolijkheid. Het contrast, dat er wel bestaat, is eerder te zoeken in 
het toch zingen van de lofprijzing met alle nood, die wij dragen. Het Gloria grijpt ook 
terug op het Kyrie, met een bidden om ontferming. Het Antiphonarium van Bangor uit 
690 definieert het Gloria als dankzegging voor Gods barmhartigheid (misericordia). De 
glorie van God heeft alles te maken met de misericordia , die hij heeft laten zien. 
 
 
Deel 5. Dienst van het woord (door Wil Moleveld) 
 
De handdruk 
De handdruk van de ouderling is een zichtbaar teken van 
bemoediging en vertrouwen waarmee de voorganger zich 
bevestigd weet in zijn of haar dienstwerk. Hier hoeft niets 
bij gezegd worden. Als er toch behoefte is aan woorden, 
zijn een eenvoudig ‘Gods vrede (of zegen) zij met u’ en 
een ‘Amen’ voldoende. 
 
De Groet 
Bij de Dienst van de Schrift begint iets nieuws, een 
volgende stap in de gang van de liturgie. Dan komt de 
voorganger voor het eerst aan het woord. Tijdens de dienst van de voorbereiding maakt 
de voorganger deel uit van de gemeente, maar nu is de stem van die voorganger te 
horen tegenover de gemeente. Daarom eerst een groet: ‘De Heer zij met u’ of ‘De Heer 
zal bij u zijn’. Je neemt in de gemeente niet zomaar het woord, je krijgt het en de weder-
roep van de gemeente ‘En met uw geest’ of  ‘De Heer zal u bewaren’ betekent dan ook: 
ga verder, durf het aan, de hulp en de Geest van Hem die ons heeft samengeroepen zal 
je bijstaan. Dat de groet verbonden is met het gebed van de zondag, blijkt uit de oproep 
die direct op de groet volgt. De voorganger zegt: ‘Laat ons bidden’. En hierna volgt een 
korte stilte waarin de gemeente voor God treedt. 
 

Gebed van de dag 
Dit gebed wordt ook wel het zondagsgebed genoemd. Het is een kort 
gebed waarin alles wat vooraf ging in de viering – het intredelied, het 
kyrie en het gloria – nog eens wordt samengevat; een afsluiting dus 
van de voorbereiding. Tegelijk leidt het gebed van de dag toe naar de 
lezingen van deze dag. Vanouds begint met dit gebed het eigen karak-
ter van de zondag; per zondag of feestdag is het gebed inhoudelijk an-
ders. Maar er is één grondthema: de steun van de sterke God aan zijn 
kwetsbare gelovigen bij hun dienst in zijn naam. 
 

Opstap met de kinderen 
In onze vieringen is altijd aandacht voor de kinderen. Tijdens de eredienst kunnen kinde-
ren in de leeftijd van vier tot twaalf naar de kindernevendienst. Er is elke week kinder-
nevendienst, behalve op de eerste zondag van de maand. Dan is er in de Taborkerk 
namelijk een dienst voor jong en oud. In de kindernevendienst wordt hetzelfde bij-
belverhaal verteld als in de viering. Deze vertelling wordt daarna op een creatieve manier 
verwerkt, afgestemd op de leeftijdsgroep. 
 
In de advents- en veertigdagentijd wordt er aan een project gewerkt. Aan dit project 
wordt ook in de eredienst aandacht besteed. Voordat de kinderen naar hun eigen ruimte 
gaan, is er ‘het gesprek met de kinderen’ door de voorganger. Dit gesprekje is een soort 
opstap naar het bijbelverhaal dat deze zondag voor klein én groot centraal staat. De 
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kinderen komen naar voren in de kerk, staan op dat moment even in het middelpunt van 
de gemeente en als ze weggaan nemen ze twee lichtjes mee die ontstoken zijn aan de 
paaskaars. Sinds kort wordt in Purmerend ook wel het zogenaamde wegzendlied 
gezongen: ‘Boek, jij gaat open’.  
 
 
Deel 6. Lezingen uit de bijbel (door Aty van Noort) 
 
Beide Testamenten 
Het eerste deel van de bijbel hebben we samen met 
de joden. Wij zijn gewend dat het Oude Testament 
te noemen. Die naam suggereert, dat het om een 
‘verouderd’ Testament gaat, maar voor de eerste 
christelijke gemeente en ook voor Jezus is dit dé 
bijbel geweest. Het latere zogenaamde Nieuwe Tes-
tament is zonder de joodse bijbel niet te begrijpen. 
Daarom lezen we altijd uit beide Testamenten. Het 
verdient misschien de voorkeur om te spreken over 
Eerste en Tweede Testament. 
 
Waarom een rooster? 
De kerken van het gereformeerd protestantisme in Nederland vormden lange tijd een uit-
zondering in de wereldoecumene door geen aanwijzing te geven voor een geordende 
wijze van het lezen van de Schrift. Tot de jaren ’60 van de vorige eeuw was het heel 
gewoon dat de voorganger ieder zondag zijn/haar eigen tekst uitkoos. Steeds meer zien 
we dat gemeenten kiezen voor ‘een ordening in het lezen van de Schrift’ en dat kan op 
diverse manieren. Te denken valt aan: 

• een kerkelijk jaarrooster (nog in gebruik bij lutheranen en anglicanen); 
• een bepaald thema; 
• doorgaande lezingen uit een bepaald bijbelboek (lectio continua, veelal in klas-

siek-reformatorische gemeenten); 
• een oecumenisch vastgesteld leesrooster (vooral in oecumenisch-protestantse ge-

meenten). 
 
In onze gemeente hechten wij er waarde aan voor een zekere 
orde te kiezen en volgen de Gemeenschappelijke Lezing (GL) 
uit het oecumenisch rooster ‘De eerste dag’, een uitgave van de 
sectie Eredienst van de landelijke Raad van Kerken. Door de 
combinatie van lezingen uit verschillende oud-kerkelijke 
roosters is dit oecumenisch rooster in feite een geheel nieuw 
rooster geworden.  
 

 
Het tijdschrift ‘Kind op Zondag’  
voor de kindernevendienst gebruikt 
 dezelfde lezingen als de  
Gemeenschappelijke Lezing. 
 
 
Alternatieve blokken 
Doordat er in het rooster regelmatig (om de drie jaar) dezelfde evangelielezing als hoofd-
lezing wordt aangegeven en er zo ook bepaalde bijbelgedeelten nooit aan bod komen in 
de vieringen, worden er de laatste jaren zogenaamde ‘alternatieve blokken’ aangeboden 
naast de Gemeenschappelijke Lezing. Gemeenten kunnen kiezen uit diverse 
mogelijkheden. In onze gemeenten kiezen we regelmatig voor een ‘alternatief blok’, 
zoals ‘de voormoeders van Jezus’ (advent 2004) en ‘de zeven kruiswoorden van Jezus’ 
(veertigdagentijd 2005). Hierdoor komt er meer variatie en speelsheid in de ordening van 
de lezingen.  
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A-, B- en C-jaar 
Tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie in 1969 heeft de 
rooms-katholieke kerk besloten dat zij de evangeliën 
consistenter wilde gaan lezen tijdens de vieringen, zonder 
van het ene evangelie naar het andere te springen, zoals in 
het oude rooster. Zo kwam er een Mattheus-jaar (A), een 
Marcusjaar (B) en een Lucasjaar (C), met jaarlijks een aantal 
inlassingen vanuit het evangelie van Johannes (vooral in de 
veertigdagentijd en in de paastijd). Vanuit deze ‘ordening’ 
van de evangeliën ontstond er een driejarig rooster, dat 
behalve een lezing uit de brieven en evangeliën, óók een oud-
testamentische lezing heeft, die gekozen wordt bij de evan-
gelielezing. Dit rooster heet het Nieuwe Lectionarium of de 
Ordo Lectionum Missae (OLM), maar gewoonlijk spreekt men 
van A-, B- en C-jaar. 
 
Vrije tekstkeuze en de actualiteit 
Door een vrije tekstkeuze van de voorganger loopt de 
gemeente het gevaar dat zij is overgeleverd aan ‘de hobby’ 
van de voorganger. Ieder mens heeft voorkeuren, ook voorgangers, en dan is er een 
valkuil dat de Schrift wel erg versmald wordt. Een voorganger zal uit zichzelf niet zo 
gauw een tekst kiezen, die hem/haar vreemd is en niet zoveel zegt op het eerste gezicht. 
Wanneer een voorganger doorslaggevende argumenten heeft om van het rooster af te 
wijken en een andere lezing te kiezen (bijvoorbeeld vanwege de actualiteit) dan moet die 
ruimte er zijn. Maar het is juist vaak verrassend dat ook vanuit het rooster de actualiteit 
haar plek kan krijgen. 
 
Wie bepaalt de lezing? 
De kerkenraad heeft ooit besloten voor het volgen van het oecumenisch leesrooster en 
de Werkgroep Vieren draagt de verantwoordelijkheid om hieraan uitvoering te geven. 
Sinds er alternatieve blokken worden aangeboden, is de keuze van de lezingen een dui-
delijk agendapunt voor de Werkgroep Vieren. 
 
De lector 
In onze gemeente kennen we de lector, ofwel het gemeentelid dat in de viering één van 
de lezingen doet. Hiermee is principieel aangegeven dat het lezen van de Heilige Schrift 
in handen ligt van de leek (de gemeente) én het ambt (de ambtsdrager). Het is een 
democratisering van de Schrift ten opzichte van vroeger, toen alleen de ambtsdrager uit 
de Schrift las. Het is gewoonte dat de lector de lezing uit het Eerste Testament leest en 
de voorganger de lezing uit het Tweede Testament. Dit komt voort uit de oude rooms-
katholieke traditie dat de priester altijd het evangelie las (waarbij de gemeente ging 
staan). Bij ons is dit geen principiële keuze. Als het zo uitkomt kan ook de lector de 
lezing uit het Tweede Testament doen! 
 
 
Deel 7. Woorden van uitleg (door Emmy Engel) 
 
In deel 7 staat de preek centraal. Namens de werkgroep gaat Emmie Engel eerst in op de 
vraag waarom er in onze vieringen eigenlijk gepreekt wordt. Daarna volgt een interview 
met Aty van Noort en Jan Soethoudt over het maken en houden van een preek. 
 
Waarom wordt er iedere week gepreekt in de eredienst? 
Een groot deel van het gebruik om te preken is ontstaan onder invloed van de joodse 
synagoge en de gebruiken daar. De eerste christenen waren voor een groot deel afkom-
stig uit het jodendom. In andere religies wordt ook aan preken gedaan. Toch is het zo 
dat er vooral in het joden- en Christendom grote nadruk wordt gelegd op het spreken 
van woorden en het beamen van oude teksten. 
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Tot op de dag van vandaag wordt er gepreekt, ook bij ons in Purmerend. De preek is 
voor veel mensen ook het hart van de dienst. Aan het begin van een gemeenteavond in 
de Taborkerk in oktober 2004 werd er aan de mensen gevraagd wat zij het belangrijkste 
onderdeel van de eredienst vonden. De preek kreeg veruit de meeste stemmen. 
 
Er is door de eeuwen heen natuurlijk wel veel veranderd aan de vorm en de inhoud (en 
de lengte!) van de preek. In de oude kerk van de eerste eeuwen spuwden de mensen 
tijdens de preek op de grond als het over ketters ging, applaudisseerden als ze het er 
mee eens waren en gingen met elkaar praten als het niet boeide. Eigenlijk heeft de 
Werkgroep Vieren dit weer ingevoerd, alleen heet het nu ‘columnviering’ en ‘napraten na 
de dienst’! 
 
Het interview 
 
De preek-van-het-jaar wedstrijd van Trouw, Passie voor Preken, de Preek van de Week, 
Preken voor Leken – bij het surfen op internet werd me wel duidelijk: de preek is hot! Ik 
werd eigenlijk steeds nieuwsgieriger naar de vraag hoe onze voorgangers dat aanpakken, 
zo’n preek schrijven. Als wij op zondagmorgen (pepermuntje in de linkerwang, armen 
over elkaar) er eens goed voor gaan zitten, willen wij er natuurlijk allemaal iets aan 
hebben, maar we beseffen niet altijd dat er al een heel proces aan is voorafgegaan. Ik 
besluit onze predikanten, Aty van Noort en Jan Soethoudt, hier eens over aan de tand te 
voelen. 
 
Op de website ‘Passie voor Preken’ staat dat een dominee tussen de acht en vijftien uur 
aan een preek werkt. Is het echt zoveel werk? 
 
Beide predikanten beamen dat het veel werk is. Bijna drie weken voordat de preek klaar 
moet zijn, is er een voorbereidingsavond met de mensen die een rol vervullen tijdens de 
dienst: ouderling, diaken, lector, organist en kindernevendienstleiding. Anderhalve week 
later is er preekberaad met de collega’s uit Purmerend. Dan worden de teksten opnieuw 
gelezen en er wordt diepgaand over gepraat. ‘En soms begint het voorbereiden al 
maanden eerder’, zegt Jan, ‘omdat je al weet wat er de komende maanden gelezen gaat 
worden en je dus alvast wat kunt lezen en studeren.’ 
 
En dan moeten ze aan het werk met alle aantekeningen, notities en boeken: het daad-
werkelijke schrijven van de preek. Jan reserveert hier de maandagmorgen voor, met 
soms een uitloop naar de maandagmiddag. Daarna is het alleen op vrijdag nog even wat 
schaven en dan: printen! Op zaterdagavond leest Jan de tekst hardop voor om te kijken 
of alles goed loopt en soms moet de computer dan weer aan om toch nog iets te 
veranderen... Aty reserveert de dinsdagmorgen voor het schrijven, maar ook zij 
benadrukt dat zo’n preek dan al weken in je hoofd en hart zit. 
 
Is de tekst wel eens tegenstander? 
 
Omdat we in Purmerend een leesrooster volgen, komt het regelmatig voor dat de tekst 
even schrikken is. Beiden vinden dat ze tijdens de preek best kunnen zeggen dat ze 
moeite hebben met een bepaalde tekst. Toch vinden ze het een uitdaging om in die ge-
vallen de tekst vanuit een heel andere ingang te benaderen en er vervolgens toch een 
boeiende preek van te maken. 
 
In het boek ‘Het glazen huis’ vertellen domineeskinderen dat ze op zaterdagavond door 
het huis slopen, omdat pa of ma de preek nog niet afhad. Herkenbaar? 
 
Voor Jan is het niet echt herkenbaar, omdat hij de preek op maandag al zo goed als af 
heeft. Voor Aty ligt dat anders: ‘Ik ben zelf domineeskind en ik herken het wel van mijn 
vader. Maar mijn vaste voornemen is altijd geweest dat mijn dochters niet zouden 
merken dat hun moeder dominee is.’ 
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Is het schrijven van een preek voor jullie een beklemmend of dragend deel van jullie pre-
dikantswerk? 
 
Aty vindt het een voorrecht met deze boeiende verhalen bezig te zijn en ervaart het 
schrijven van een preek als een dragend deel van haar werk, zelfs als een dragend deel 
van haar leven. ‘Het wordt beklemmend als de tekst echt tegenstander wordt, of als je 
week in week uit een preek moet schrijven terwijl de week al propvol zit met ander 
werk.’ Jan beaamt dit laatste, maar houdt ook van preken en benadrukt dat de preek een 
meerwaarde heeft in de vieringen. 
 

 
 
Hoe gaat het schrijven van een preek in z’n werk? Is het bijvoorbeeld een kwestie van le-
zen, bidden, mediteren? En schrijf je de preek alleen of samen met de Geest van God? 
 
Jan vindt het vooral hard werken: lezen en studeren. Het spirituele zit voor hemzelf in de 
viering zelf. Hij hoopt dat de Geest van God gebruik van hem maakt als instrument. 
Aty probeert als voorbereiding de kern in één zin op te schrijven en dit als centrale ge-
dachte van de preek te houden. Deze kern draagt ze een paar weken met zich mee en dit 
werkt ook door in haar gebeden en meditaties. ‘Soms heb ik het gevoel het echt alleen te 
moeten doen. Het tegenovergestelde heb ik vorig jaar in de veertigdagentijd beleefd, 
toen de preken in de ik-vorm geschreven werden. Ik had toen echt het gevoel dat we 
samen de preek schreven.’ 
 
In hoeverre is de tijdsdruk in de Taborkerk een hinderpaal voor wat je wilt zeggen? 
 
Beiden vinden dat de tijdsdruk meer voor de hele viering geldt. Bovendien vindt Jan het 
vaak nog hinderlijker, dat mensen de tijd niet meer nemen om liturgie te vieren. Mensen 
vinden al gauw dat het te lang duurt. 
 
Trouwens, hoe weet je eigenlijk hoe lang een preek duurt? 
 
Jan: ‘Ik neem zaterdagavond, tijdens het hardop lezen, de tijd op. Soms, bij vieringen 
waarin veel gebeurt, neem ik ook de tijd op van alle gebeden, teksten en liederen.’ 
Beiden weten uit ervaring, door het aantal bladzijden tekst in hun multomap, hoe lang 
een preek ongeveer duurt. 
 
Gaat preken maken beter of makkelijker als je ouder wordt? 
 
Aty vindt van niet. ‘Als je jong bent, ben je meer overtuigd, stelliger in wat je zegt tij-
dens een preek. Ik probeer nu meer ruimte te creëren voor de toehoorders en de preek 
minder dicht te timmeren. En dat is niet altijd makkelijker!’ Jan vindt dat ervaring en 
vakkundigheid wel een rol gaan spelen, maar dat de mensen die luisteren ook veeleisen-
der en kritischer zijn geworden.  
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Komt er onder de afwas (of een andere prozaïsche activiteit) wel eens een idee, zodat je 
opeens weet hoe je verder moet? 
 
Aty heeft wel eens een preek gehouden,  die voor een deel was geschreven in haar auto, 
op een parkeerplaats… Beiden putten vaak inspiratie uit kranten, films, journaal, of 
zomaar uit een ontmoeting in een winkel. De kladblaadjes liggen altijd klaar. Als Jan 
thuis een ingeving krijgt en deze opschrijft vragen ze al: ‘Ben je weer met je preek be-
zig…?’ 
 
 
Deel 8. Credo en doop. (door Bianca Lof) 
 
Betekenis van de doop 
Het woord ‘dopen’ betekent letterlijk dompelen (in). Het Griekse woord ‘baptisimo’ en het 
Latijnse woord ‘baptisma’ in het Nieuwe Testament betekenen dopen, volledig onder-
dompelen, wassen. Bij de Baptisten worden volwassenen bij de doop inderdaad volledig 
ondergedompeld in een doopbassin. Het woord ‘dopen’ heeft ook met ‘diep’ te maken. In 
de doop wordt duidelijk dat God zich met de mens verbindt. Het is God zelf die doopt, die 
je vasthoudt in de diepte van het water en je er weer uittrekt. 
 

 De doop van Augustinus 
 
Water heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant is water noodzakelijk om te kunnen 
leven. Maar aan de andere kant kan water ook levensbedreigend zijn, denk bijvoorbeeld 
aan overstromingen. Bij de doop spelen beide een rol: leven en dood, sterven en weer 
opstaan. In de doop gaan we onder in het water en staan we weer op en dat verbindt ons 
met de dood en opstanding van Jezus. Tegelijk houdt dit een belofte in. Je bent al eens 
door het water gegaan, dus wat je in je leven ook zal overkomen, God zal er zijn en je 
zult er doorheen komen.  
 
Zalving 
Zalven is in het Hebreeuws Masjach. Daarvan komt het woord Messias (gezalfde) en in 
het Grieks Chrino, waarvan het woord Christus (ook: gezalfde) is afgeleid. Als een soort 
‘extra ritueel’, dat de betekenis van de Heilige Doop onderstreept, maakt de voorganger 
na de bediening van de doop een kruisteken-met-olie op het voorhoofd van de dopeling 
met de woorden: ‘Wees getekend met het kruis van Christus en leef dan ook in zijn 
spoor’. De olie verwijst naar de gave van de Heilige Geest. Na de doop wordt zo een 
verbinding gelegd met de toekomstige levenshouding van de dopeling, met zijn of haar 
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roeping. De zalving met kruisteken is zo een nadere uitleg van wat God in de doop 
schenkt. 
 
Doopkaars 
De ouders van de dopeling krijgen een doopkaars. Deze wordt aangestoken aan de paas-
kaars en is een verwijzing naar het paasgeheim van de doop. Ouders kunnen de 
doopkaars thuis gebruiken bij de geloofsopvoeding. Een kind heeft zelf geen herinnering 
aan zijn of haar doop. Ouders kunnen er daarom voor kiezen om bijvoorbeeld ieder jaar 
op de verjaardag van hun kind, of op de dag dat hun kind gedoopt is, de doopkaars aan 
te steken en samen stil te staan bij de doop van het kind. Kinderen kunnen zo vertrouwd 
raken met wat het betekent om gedoopt te zijn. 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis 
Voordat een kind wordt gedoopt, wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis, ook wel het 
Credo (in het Latijn: ‘Ik geloof’) genoemd, door de gemeente uitgesproken of gezongen. 
Dit kan ook worden gedaan in de vorm van drie vragen, waarop de gemeente antwoordt 
met: ‘Ja, ik geloof’. De Apostolische Geloofsbelijdenis is één van de drie centrale ge-
loofsbelijdenissen uit het christendom. Andere geloofsbelijdenissen zijn de geloofsbe-
lijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. De Apostolische Geloofsbelij-
denis wordt ook wel de Twaalf Artikelen des Geloofs  genoemd. Deze naam verwijst naar 
de indeling in twaalf paragrafen. Het is niet precies bekend uit welke tijd de geloofs-
belijdenis stamt. Waarschijnlijk stammen de eerste beginselen uit de eerste of tweede 
eeuw na Christus. De klassieke belijdenistekst, zoals we die nu gebruiken, stamt uit het 
midden van de vijfde eeuw. Daarnaast zijn er allerlei bewerkingen in omloop. 
 
Waarom niet bij andere vieringen? 
Hiervoor is eigenlijk geen exacte reden aan te geven. De wekelijkse geloofsbelijdenis is 
gewoon wat uit beeld geraakt. De Apostolische Geloofsbelijdenis heeft zijn vaste plaats in 
het ordinarium en zou dan ook net als de andere onderdelen van het ordinarium (Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) elke week gezongen kunnen worden. Het is 
echter gebleken dat veel gemeenteleden met de letterlijke tekst toch wat moeite hebben. 
De tekst van dit Credo verwoordt niet helemaal het geloof van mensen nu. Als je nu in 
2006 aan mensen vraagt waar ze op vertrouwen en wat hen inspireert, dan komen er 
(deels) andere woorden en zinnen naar boven dan in de Apostolische Geloofsbelijdenis 
staan. Soms wordt er wel een meer eigentijdse verwoording van de geloofsbelijdenis 
gebruikt (met name in oecumenische vieringen). 
 

 
 
In de Werkgroep Vieren is er wel eens over gesproken om bijvoorbeeld een afwisselend 
patroon te hanteren: de ene week de Apostolische Geloofsbelijdenis (gezongen of ge-
sproken) en de andere week een eigentijds geformuleerde geloofsbelijdenis. Maar een 
echte ‘orde’ hebben we hierin niet.  
 
Bij het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van de boekjes ‘Water om in te dopen’ 
van ds. Wim van Beek en ‘Dopen, waarom?’ van L.M. Vreugdenhil. 
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Deel 9. Dienst van de tafel I (door Jan H. Soethoudt) 
 
U bent vanuit de wereld (uw wereld) de kerk binnengekomen en u moest even omscha-
kelen, want je bent niet zomaar in ‘de wereld van God’. Daarom begon de viering met de 
Voorbereiding. Met een gebed op de drempel, met het roepen om ontferming om die 
wereld, waar u net vandaan komt, met een gloria: omdat u hier ook bent gekomen om 
de ENE te roemen: Ere zij God in den hoge! 
 
Daarna was er de sfeer en de ruimte om de schriften te openen, waarin wij de Stem van 
die ENE hebben opgevangen, in de Thora, in de profetie, in geschriften, in evangeliën, in 
brieven. En met woorden van uitleg en verkondiging en appèl en troost en bemoediging 
is geprobeerd die woorden van de Schrift wat dichterbij te krijgen. In de hoop dat wij de 
Stem van de ENE weer een beetje op een nieuwe manier zijn gaan verstaan, als een 
Stem ook voor onze dagen, in onze woelige tijden. De voorgangers (ouderling, predikant) 
spreken tot dan toe van achter de katheder en/of de kansel. 
 
Maar daarna, na de Dienst van de Schrift, verplaatsen de liturgische handelingen zich 
naar de tafel. Dat is de tafel van het samen delen. Dat is de tafel van het diaconaat. Het 
zijn dan ook diakenen die dienen aan de tafel! Dat is de tafel waar wij als gemeente uit-
drukking geven aan ons antwoord op het horen van de Stem: daar komen wij zelf aan 
het woord. In woorden en daden. 
 
Er gebeurt van alles aan de tafel. Om te beginnen zijn er mededelingen: er wordt in ieder 
geval verteld met wie wij willen meeleven deze zondag door middel van een bloe-
mengroet om vreugdevolle of zorgwekkende omstandigheden. Ook zijn er mededelingen 
over het leven van de gemeente (bijvoorbeeld een gemeenteavond, een bijzondere 
bijeenkomst door de week), want we delen ook onze tijd met elkaar. 
 
Vervolgens is er de aankondiging, door de diaken, van de inzameling van de gaven. Na 
een korte uitleg over het doel van de inzameling volgt de inzameling zelf: met uw gaven 
geeft u te kennen dat u de Stem hebt verstaan en uw verantwoordelijkheid hebt 
begrepen, die Stem die sprak over liefde en gerechtigheid en over zorg voor wie klein en 
kwetsbaar zijn. Soms is er ook informatie over een diaconale actie of een project in het 
kader van het Werelddiaconaat of Kerkinactie. Af en toe is er ook een speciale spreker. Ik 
herinner me hoe burgemeester Leen Verbeek op die plek in de liturgie sprak over samen 

leven in deze stad Purmerend. En hoe Mehmet Uygun 
op de vredeszondag van 2005 sprak over de oprichting 
van de dialooggroep Purmerend. (Ik bedenk nu dat het 
eigenlijk jammer was dat zij toen niet spraken van 
achter de tafel, maar van achter de katheder…) 
 
Ook de gebeden vinden plaats van achter de tafel. Daar 
wordt onder woorden gebracht wat ons bezig houdt: 
onze dank en onze vertwijfeling, onze vreugde en ons 
verdriet, onze hoop en onze angst, ons vertrouwen en 
onze aanvechtingen. We danken voor wat ons van 
Godswege is verkondigd. We danken om wat mooi en 

goed is, omdat wat mooi en goed is niet zomaar ‘vanzelfsprekend’ is. We doen voorbede 
voor mensen en situaties dichtbij en veraf. We doen dat uit zorg voor mensen. We doen 
dat ook voor onszelf! Voorbede doen heeft ook te maken met onze eigen concentratie. 
Het vraagt ons om ons te bezinnen op de wereld om ons heen en onze eigen rol daarin. 
Bidden geeft ons de gelegenheid dat uit te spreken, dat hardop te noemen, voor God en 
voor elkaar. Bidden doe je voor de ander. Bidden doe je ook voor jezelf: om jezelf te 
binnen te brengen waar je voor staat.  

 
Met name bij de voorbeden spelen diakenen een belangrijke rol. Het is toch hun taak om 
(bij wijze van spreken) samen met de bijbel de krant te lezen. Zij kijken toch rond in de 
week om te weten hoe het er in de gemeente, in de stad en in de wereld aan toegaat. 
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Om dat op zondag in te brengen en te noemen voor de Eeuwige, onze God. Diakenen 
vinden dat soms niet eenvoudig, om dat te formuleren. Ze weten vaak heel goed wat ze 
in de gebeden willen noemen, wat hen geraakt heeft, wat hen hoog zit, maar hoe zeg je 
dat? Regelmatig is er even contact vooraf met de voorganger over de teksten. Dat gaat 
altijd in goede sfeer! Maar belangrijk is toch dat de diaken bidt met woorden waar hij/zij 
zelf achter staat. 
 
Tot de voorbeden hoort ook het noemen van de namen van hen uit onze kring met wie 
wij meeleven, mensen die ziek zijn, of een huwelijksjubileum vieren, of geslaagd zijn 
voor een examen, of een kind gekregen hebben, of in de rouw zijn – of wat dan ook. We 
bidden om liefde en geestkracht en om de nabijheid van de ENE, zoals die voelbaar kan 
worden in de nabijheid van mensen. En het is wonderlijk en mooi: mensen zeggen soms 
achteraf dat ze de warmte van die kring van gebeden om hen heen op de een of andere 
manier gevoeld hebben! 

 
Aan de tafel wordt ook, direct voorafgaand aan de gebeden, een overledene herdacht uit 
de kring van de gemeente. Een kaars wordt ontstoken met licht van de paaskaars. 
Enkele woorden worden gesproken over de overledene. Een lied wordt gezongen. Dan is 
er natuurlijk het delen van brood en wijn, als oergebaar van samen delen binnen en 
buiten de gemeente. Hierop ga ik de volgende keer apart in. Tenslotte de zegen: u wordt 
uitgezonden om na de bediening van het Woord – in woorden en in brood en wijn – uw 
eigen verantwoordelijkheid buiten het kerkgebouw weer op u te nemen: gezegend om tot 
een zegen te zijn. 
 
Dat gebeurt (in principe) allemaal van achter de tafel. Geen altaar, er is geen offer-
ritueel, maar een tafel om samen te eten en te drinken en onze gaven van tijd, geld, 
aandacht, bewogenheid, vreugde en zorg met elkaar te delen. 
 
 
Deel 10. Dienst van de tafel II (door Jan H. Soethoudt) 
 
Samen maaltijd houden: een ritueel dat je in veel godsdiensten tegenkomt. Grondprin-
cipe van de maaltijd zoals wij die vieren zou je kunnen vinden in de Tora: het mannaver-
haal in Exodus 16. Daar werd het brood uit de hemel verzameld, zoveel als ieder nodig 
had. Niet zoveel als ieder met zijn grijpgrage handen maar pakken kon. Maar zoveel als 
ieder nodig had. Zoals geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel, hij die 
minder had, had niet te weinig’.  
 
Paulus citeert het in 2 Korinthe 8 als hij het heeft over genadig geefgedrag. En hij wordt 
dan ook nijdig als blijkt dat er gemeenteleden in Korinthe zijn, die dat nog niet begrepen 
hebben. Die aten en dronken zichzelf volgens hem een oordeel, door op onwaardige 
manier het brood te eten en de beker te drinken: van wat ze hadden meegenomen aan 
brood en wijn (zoals dat toen gebruikelijk was) aten ze alleen zelf en deelden ze niet. 
Zodat de één, die niets kon meenemen, honger had en honger hield, terwijl de ander 
dronken onder tafel lag, dronken van het teveel. In de gemeente van Korinthe hebben ze 
de ‘koinonia’ moeten leren: de onderlinge gemeenschap en wat het betekent te leven van 
de genade.  
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Het mannaverhaal uit Exodus 16 staat dus model voor de maaltijd van de Heer, waar we 
genadig diaconaat leren en oefenen: brood en wijn, voor ieder genoeg, om samen te 
delen, niemand te veel, niemand te weinig – en allemaal genade, niet afhankelijk van 
prestatie, nut, status, vermogen, kennis en kunde. Iedereen is welkom aan de tafel. 
Jezus is gastheer, Hij nodigt met open armen en niemand wordt buitengesloten.  
 
Eén van de meest ontroerende maaltijdvieringen die ik me herinner was die tijdens de 
Startzondag van 2005. In die viering sprak de moslim Mehmet Uygun over het opzetten 
van een dialooggroep in Purmerend. Daarna was er de nodiging voor de maaltijd – en we 
gebruikten deze woorden: ‘Als dienaren van de Heer Jezus Christus mogen wij u nodigen 
aan de tafel, allen die het verlangen naar vrede delen en zelf mensen van vrede willen 
zijn’. En toen kwam ook Mehmet Uygun naar voren om het brood van de vrede te 
ontvangen. Een prachtig moment! 
 
Wij hebben er dan ook grote moeite mee dat er in zoveel kerkelijke kringen barrières 
worden opgeworpen om aan de maaltijd mee te kunnen doen. Dan gaan mensen (ambts-
dragers, kerkelijke functionarissen) tussen jou en de Heer in staan. Ze gaan uitmaken 
wie wel of niet ‘bevoegd’ is aan de maaltijd aan te gaan. En dan blijken er veel mensen 
af te vallen: kinderen, gescheiden mensen, homoseksuele mensen, katholieke of 
protestantse mensen (al naar gelang het een orthodox-katholieke of orthodox-
protestantse gemeenschap betreft). In Purmerend hechten wij aan een open uitnodiging. 
 
Wij vieren de maaltijd met brood en wijn. Deze worden over het algemeen aangereikt 
met, wat wel wordt genoemd, ‘duidingswoorden’: ze duiden aan wat wordt bedoeld. En 
tegenwoordig is dat niet meer zo direct ‘lichaam en bloed van Christus’. Dat lijkt toch 
weer te veel op de transsubstantiatie (brood en wijn worden ‘letterlijk’ vlees en bloed) en 
op offer-terminologie (een mens wordt opgeofferd vanwege onze zonden – sinds Genesis 
22 zou er toch geen mensenoffer meer aan God/de goden worden gebracht!). En met die 
woorden wordt te weinig aangeduid dat het om meer dan een ‘letterlijke’ betekenis gaat. 
Dat het ook verwijst naar Exodus 16, over het manna, bijvoorbeeld. En naar Openbaring 
19:9 over het bruiloftsmaal van het lam (van de kwetsbare mens). Daarom zeggen we 
nu eerder woorden als ‘brood uit de hemel’, ‘brood om te delen’, ‘brood om te leven’, 
‘brood van de genade’, ‘wijn van de vreugde’,  ‘wijn van het Koninkrijk’.  
 
Wat de ontvanger van dezen gaven slechts kan doen is deze met open handen dankbaar 
aanvaarden met een ‘Amen’.  (En zegt u dus alstublieft niet iets als ‘dank u wel’ – alsof u 
van de uitdelers persoonlijk een koekje krijgt. Het gaat inderdaad om brood ‘uit de 
hemel’, dus van Godswege - Amen!) Vanaf nu zal er ook druivensap worden geschonken, 
evengoed vrucht van de wijnstok namelijk. Voor kinderen en voor wie het gebruik van 
alcohol schadelijk of riskant is.  
 
Als wij de maaltijd vieren is het goed om te bedenken, dat wij dan niet alleen (heel ex-
clusief) die laatste maaltijd gedenken die Jezus vlak voor zijn sterven ‘in de bovenzaal’ 
met zijn leerlingen hield. Wij gedenken dan allerlei andere maaltijden die Jezus hield – en 
dat ook (of juist?) met mensen die altijd werden buitengesloten, zoals Farizeeën en 
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tollenaars. ‘Ik ben toch gekomen om te zoeken en te redden wie ziek zijn, verloren 
ronddolen, verloren zonen en dochters, of wie altijd zo worden bestempeld, 
gestigmatiseerd’, zegt Jezus bij één van die maaltijden. Er was een maaltijd in het huis 
van één van de leidinggevende Farizeeën. Jezus zegt dan tegen de gastheer: wanneer je 
een maaltijd aanricht, roep dan niet je vrienden, je familie, je rijke buren, maar nodig de 
bedelaars, de misvormden, lammen en blinden. Al met al: de maaltijd van de Heer 
brengt al die situaties en uitspraken van Jezus in herinnering. Het is een maaltijd om te 
gedenken en ‘gedenken’ wil altijd zeggen: in het heden opnieuw interpreteren, met het 
oog op de beloofde werkelijkheid van het Rijk van God. En dat heeft dus altijd een 
diaconale spits. Daarom dienen met name diakenen aan de tafel. 
 
Een mooi moment (vind ik) is nog altijd het wisselen van de vredesgroet, die zo is inge-
burgerd in Purmerend en vele andere plaatsen in het land. En wereldwijd! (Wat mooi om 
elkaar de hand te geven en elkaar ‘la paix du Christ’, ‘peace’, ‘shalom’, ‘Frieden’ te 
wensen als je ergens in het buitenland bent, als je je als een vreemde voelt in een daar 
vertrouwde gemeenschap en er dan opeens helemaal bij hoort wanneer je die vre-
desgroet met elkaar wisselt.) Die vredesgroet wisselen we om elkaar te bemoedigen, ook 
met het oog op die diaconale spits en de opdracht die daar bij hoort. We krijgen het 
brood van de genade aangereikt – laten we elkaar dan ook genadig aanzien en elkaar 
met vrede groeten om ook genadig als mensen van vrede in de wereld te kunnen staan. 
 
Wij kennen in Purmerend verschillende tradities als het gaat om de manier waarop wij 
‘aangaan aan de tafel’: 
- In de Taborkerk gaan we normaliter uit de stoelen en lopen naar voren om brood en 

wijn te ontvangen van uitdelers, ambtsdragers en een aantal gemeenteleden, terwijl 
kinderen helpen bij het vasthouden van de schaal met brood. Je moet er echt voor 
opstaan en aangaan, het is een actieve vorm. Nadeel is dat je niet direct het gevoel 
hebt brood en wijn met elkaar te delen, je loopt achter elkaar naar voren, je deelt 
met name met ambtsdragers en gaat weer terug naar je plaats 

- Die ervaring van samen delen is er meer op Hemelvaartsdag, als we in een grote 
kring rond de tafel staan. Dan zie je elkaar – en niet alleen op de rug. En je deelt niet 
met ambtsdragers, maar met degene die links en rechts naast je staat (wie dat dan 
ook mag zijn) en er is geen enkel onderscheid. 

- Er is de traditie in de Lutherse kerk waarin gemeenteleden ook naar voren komen en 
daar het brood ontvangen (staande naast elkaar) en de wijn in kleine bekertjes.  

Het is goed hierin verschillende vormen te hebben. We zouden nog eens kunnen kijken of 
we de kringviering niet wat vaker zouden kunnen toepassen. 
 
De maaltijd van de Heer, het kan als een hoogtepunt van ons vieren gezien worden. Ik 
hoop dat u dat ook zo beleeft: als (belangrijk onderdeel van) een viering! Want dat is 
niet altijd vanzelfsprekend. Van vroeger weten velen nog dat maaltijd houden geen 
viering was, maar eerder een grafmaal, met de bijbehorende stemming: droevig, triest, 
zwaar en zwart. Eerder ‘Goede Vrijdag’ dan ‘Witte Donderdag’ of ‘Pasen’. Wat goed dat 
we dan ook de maaltijd de laatste jaren op Witte Donderdag vieren en juist níet op 
Goede Vrijdag! En verder vooral in de paasnacht en al die zondagen die ook paasdagen 
zijn. Ik wens u nog veel vrolijke en inspirerende maaltijdvieringen toe! 
 
 
Deel 11. Dienst van wegzending en zegen (door Manny Hoolt-Schapink) 
 
Na de preek en de tafelviering gaan we niet zomaar naar huis, de eredienst moet immers 
een vervolg krijgen. Onder de titel ‘Van binnen naar buiten – gezegend verder’ leest u 
verderop in Karavaan het antwoord op de volgende vragen: 

• Waarom zijn slotlied en zegen onmisbare elementen in de eredienst? 
• Wat is het wezen van de zegen? 
• Waarom groeten we elkaar na afloop in de hal en is er gelegenheid voor samen 

koffie drinken? 
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Van binnen naar buiten – gezegend verder 
 
Het laatste deel van de eredienst: het slotlied en de zegen – onmisbare schakels in het 
geheel van de eredienst. 
 
Het slotlied: samen staande zingen vóór de deuren opengaan, een lied om mee op weg 
te gaan, onlosmakelijk verbonden met het geheel van de dienst. Meestal wordt het laat-
ste lied gezongen vóór de zegen, maar er zou ook iets voor te zeggen zijn om het eens 
om te draaien: het lied kan dan echt mee naar buiten gaan.  
 
De zegen: zegenen (in het Latijn: benedicere) is zó tot iemand spreken dat je in hem of 
haar de goede dingen naar boven haalt, dat je in haar of hem de goede krachten op-
roept, dat je iemand groot maakt door te appelleren aan het goddelijke in hem of haar. 
Wanneer de ene mens de andere zegent, spreekt hij of zij een zegenbede, een ze-
genwens uit. Een menselijke zegen is een wens dat God de ander zal zegenen, een bede 
aan God om de ander te zegenen. 
 
Wie in Londen na de zegen de Nederlandse kerk van Austin Friars verlaat, loopt naar bui-
ten onder de in steen gebeitelde woorden: ‘wees een zegen’. Dit geeft aan dat de ont-
vangen zegen niet alleen een gave is, maar tevens een opgave – niet alleen een belofte, 
ook een opdracht. Een mens wordt gezegend om op zijn of haar beurt ook zelf weer tot 
zegen te zijn. 
 

 
     De ingang van de Nederlandse kerk in Londen 

 
Zegenen is niet vrijblijvend, zegenen is een ‘relatiewoord’. Wanneer de ene mens de an-
dere zegent, spreekt hij of zij een zegenbede, een zegenwens uit. Een menselijke zegen 
is een wens dat God de ander zal zegenen: een bede aan God om de ander te zegenen. 
Maar: daarmee wordt niet alleen een wens of een bede uitgesproken, maar wordt ook 
een verplichting op zich genomen. De verplichting om te doen wat in je vermogen ligt om 
deze zegen werkelijkheid te laten worden. 
 
Degene die zegent en degene die zich laat zegenen, die twee zitten voortaan aan elkaar 
vast. Zij zijn aan elkaar verbonden door het goddelijke dat zich tussen hen heeft 
afgespeeld. Daarmee is tevens de relatie aangegeven die gezegende mensen hebben met 
hun God. 
 
God heeft geen troon om op te zetelen en geen been om op te staan als Hij niet door ons 
gezegend wordt. Hij heeft, om in onze wereld te kunnen bestaan, onze zegen, ons goede 
woord even hard nodig als wij het Zijne. Het zegenen van God betekent: je met hem 
verbinden. 
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Zegenen heeft dus twee kanten: belofte, wens, bede aan de ene kant en opdracht, ver-
plichting aan de andere kant om er aan mee te werken dat lof en bede waar worden. 
Heel mooi verwoord vind ik dit in de volgende zegenbede: 
 
Laten we gaan, als geroepenen 
en als roependen in de woestijn, 
moge de Heilige ons daartoe uitrusten: 
 

De Heilige schenke ons onderweg, 
de behoedzaamheid van haar handen, 
de goedheid van zijn ogen, 
de glimlach van haar mond, 
de vastheid van zijn stappen,  
de vrede van haar woord, 
de warmte van zijn hart,  
het vuur van haar geest, 
het geheim van zijn aanwezigheid. 

 
 
Bij het ontvangen van de zegen kun je verschillende houdingen aannemen: met gevou-
wen handen en gebogen hoofd als teken van eerbied of met open handen omdat je een 
geschenk ontvangt en dat mee kunt nemen het leven van alledag in. 
 
Het ‘Amen’ van de gemeente na de zegen is een bevestiging van de gehele gemeente op 
het geschenk dat de zegen is. In dit woord zit het Hebreeuwse woord voor ‘trouw’ en 
‘waarachtig’ verscholen.  
 
Het is overigens in onze gemeente een goede gewoonte om de kleine kinderen uit de 
crèche voor de zegen op te halen en te laten delen in de zegen. 
 
De dienst is voorbij en de week is gestart, waarin wat in de dienst begonnen is wordt 
voortgezet. Het is nooit echt voorbij, elke dienst is open naar het vervolg en ziet uit naar 
de toekomst waarop wij hopen.  
 
Na de dienst is er nog de groet aan de deur of in de hal van de kerk: wanneer pastor en 
gemeentelid elkaar een goede week wensen bij het verlaten van het kerkgebouw, wordt 
de dienst gevolgd door een pastoraal moment van grote waarde, of er nu veel bij gezegd 
wordt of niet. 
 
Tenslotte is er nog het samen koffie drinken, onderdeel van het samen gemeente zijn. Er 
is veel voor te zeggen om na afloop van de dienst samen koffie te drinken, als teken van 
saamhorigheid. Je kunt dan de dienst bespreken: wat sprak je aan, wat juist niet? Je 
kunt ook ‘gewoon’ met elkaar om de tafel zitten en meeleven met de vreugde of het ver-
driet van de ander. Pastoraal is een gemeente, waarin de mensen ‘naar elkaar omzien’. 
 
Samengevat: 
 

Liturgie helpt ons over de drempel, 
liturgie is op weg zijn naar Jeruzalem, 

van binnen naar buiten, 
van woord naar daad, 

van gisteren naar morgen, 
van individu naar gemeenschap. 

 


