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2e viering uit een serie van 6 over 

 
EXODUS 

 

 
 

 
 
 
 

Voorganger: Wessel Westerveld, 
Kerkmusicus: Peter Wagenaar 

Ouderling van Dienst: Marion Droomers-Eulderink 
Diaken van Dienst: Erik Zandbergen 

Lector: Marja Flart 
 

m.m.v. Cantamo met Elly Linger op de vleugel 
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- Muziek 
 
- Intrede 
 
- Welkom  
 
- (voorkeurslied gemeente) Lied 987: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
  “Bron van het zijnde” voorzang Cantamo, refrein: allen  
  (Tijdens zingen van dit lied worden de kaarsen aangestoken) 
 

(gemeente gaat staan) 
 
- Groet en bemoediging 
 
V:  De Eeuwige zij met u 
A:  OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
 
V:  Onze hulp is in Gods Naam IK-GA-WAAR-JIJ-GAAT 
A:  ZO IS DE EEUWIGE ONS FUNDAMENT EN ONZE VOLTOOIER 
     AMEN 
 
- Lied 95a “Venite, exultemus Domino”  
 1e keer: Cantamo  2e keer: Cantamo 3e t/m 6e keer: Allen  
 7e keer: Cantamo 

        (gemeente gaat zitten) 
 
- Gebed om ontferming en de Geest, uitlopend in gezongen  
  “Klein Gloria lied 195” 

1e keer: Cantamo; 2e keer: Allen 
 
- Kinderen en zingen lied 832 “Geroepen om op weg te gaan” 
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- Inleiding 
 

- Lezen: Exodus 2: 1 – 10 (Naardense bijbel 2024)  
 
- Overweging 
 
- Zingen “Hoever te gaan”  tekst: Huub Oosterhuis;  

muziek: Antoine Oomen 
(mededelingen) 
 
- Gaven  
 
- Voorbeden en stil gebed  
 
- Nodiging en vredegroet lied 421 “Vrede voor jou” 
 
- Tafelgebed en instellingswoorden 

 
Eeuwige, zie ons bijeen 
rond uw tafel van Brood en Wijn,  
rond uw tafel van leven en vreugde, 
de tafel van Christus,  
mens naar uw hart,  
van wie geschreven staat,  
dat hij 
 
''in de nacht waarin hij werd overgegeven een brood aannam 
en na een dankzegging brak, en zei: 
dit is mijn lichaam, het is voor u; blijft dit doen, om mij te 
gedenken! 
Evenzo ook de drinkbeker ná de maaltijd, zeggend: 
deze drinkbeker is 'het nieuwe verbond door mijn bloed'  
blijft dit doen, zo dikwijls gij drinkt, om mij te gedenken! '' 
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De tafel van Christus, mens naar uw hart, 
die ons brengt in de vrede van uw naam IK-ZAL-ER-ZIJN. 
 
Hoor Gij ons bidden het gebed van alle tijden, plaatsen en 
mensen: 

 
    - Onze Vader (Pieter de Jong) gezongen 
 
 
- Breken en delen  

Tijdens rondgang zingt Cantamo “Agnus Dei” van Jenkins 
 
- Danklied 910: 1, 2 en 3  “Soms groet een licht van vreugde” 
 
- Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen amen  
 “In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”  

 
- Gezongen Amen      (Jos van der Kooij) 


